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Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het
kerkelijk centrum

Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35
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Onder de terebint

Post voor u!

Aan allen..., geliefden van God en geroepen heiligen...
Romeinen 1:7

Post voor u, een brief van “Paulus, dienstknecht van Jezus Christus”.
Van een gezondene van God. Dus van God zelf. Zijn bericht aan ons,
midden in dat drukke leven.

Klopt het adres wel? Wie durft zich zo te noemen? De geadresseerden
zeggen het niet van zichzelf. De Afzender noemt hen zo. Hij ziet die
kleine gemeente in Rome, tot geloof gekomen en gedoopt, z6:
“heiligen”, dat wil zeggen: afgezonderden tot de dienst van God;
“geliefden Gods”, wat ze ontdekt hadden in het evangelie van het kruis;
“geroepen”, namelijk uit de verlorenheid, tot Jezus Christus.

Beslissend is niet hoe we tegen onszelf aankijken. Wel, hoe we er in
het licht van het evangelie uitzien. Allen die tot geloof in de Here Jezus
Christus gekomen zijn, worden met deze naam door God genoemd. Dat
is hun hoge stand. Of bent u nog doof gebleven en hebt u de roeping,
die al in de doop tot ons kwam, nooit beantwoord? Bent u nooit tot
Jezus gekomen om gered te worden?

Dan roept dit woord tot verootmoediging en bekering. Paulus legt de
gemeente alsmaar uit wat ze in haar Here ontvangen heeft. Welke
schat haar in Hem ten deel viel.

Laten we daarom elke dag even naar deze schatkamer komen om ons
door de Geest te laten geven uit deze voorraad. Om ons te laten
“toeéigenen wat we in Christus hebben” (doopformulier). Om steeds
meer het adres te verstaan: geroepenen, heiligen, geliefden Gods.

Lezen: Romeinen 1: 1-12

Uit bijbels dagboek: “Leven door het Woord”
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KERKDIENSTEN

Zondag 8 september 2024

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom
Viering Heilig avondmaal

15:00u ds. W.M. Roseboom
Woon- zorgcentrum Avondlicht
Voortgezette viering Heilig avondmaal

18:30 uur: ds. H. Roseboom, Kesteren
Dankzegging Heilig avondmaal

1¢ collecte: Diaconie

(voor plaatselijke diaconale doeleinden)

2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Avondm.coll: Het Passion

Zondag 15 september 2024
09:30 uur: ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop

18:30 uur: ds. D. Maassen van den Brink, Well
1¢ collecte: Timon

(voor hulp bij problemen met opvoeden en opgroeien)
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 19 september 2024
15:00 uur: ds. A. Goedvree, Hellouw - Tricht
Dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht

Zondag 22 september 2024

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom (opening winterwerk)
(Henbevestiging ambtsdragers en afscheid

18:30 uur: ds. J.W. Sterrenburg, Sluipwijk

1¢ collecte: Open Doors
(Ondersteuning van vervolgde christenen)
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking



Zondagsschool

8 sept. 2 Kon. 12 Joas wordt koning over Juda
15 sept. 2 Kon. 20 Hizkia’s genezing
22 sept. 2 Kon. 22-23 De hervorming van Josia
Créche

8 sept. Marleen & Noa
15 sept. Leontien & Motiénna
22 sept. Femke & Elise
Schoonmaakrooster

2t/m 6 sept: Jolisa van Zante, Arissa Wigmans
9 t/m 13 sept: Nel van der Linden, Rika van Brakel
16 t/m 20 sept: Anne en Lijntje van der Weerd

OMZIEN NAAR ELKAAR

Geboorte

‘Niemand zo mooi als jij. Niemand zo trots als wij’. Blijdschap bij Johan
Blom en Lisanne Brasser (Peersteeg ) vanwege de geboorte van Jesse
Dirk Blom. Jesse werd geboren op 12 juli 2024. We wensen het gezin
vreugde met elkaar toe en zegen van onze God. Ook een felicitatie aan
allen om hen heen. ‘God die alles maakte, de lucht en 't zonlicht blij, de
hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij’.

Jubileum

Joop Kwakernaak en Hannie Kwakernaak-van Arkel (Kromme Akkers )
gedenken op 20 september dat ze vijftig jaar geleden elkaar het
jawoord gaven. Veel hebben ze in deze jaren ontvangen van de Heere
in elkaar, in kinderen, in leven en werk. Daar kan in dankbaarheid op
worden teruggezien. Nu zijn er ook zorgen om de gezondheid. We
wensen hen rondom het jubileum toe dat ze zich afhankelijk weten van
de God van alle vrede. We wensen hen samen met allen rondom hen
een gezegend jubileum en dat Jezus hen voor blijft gaan op het
levensspoor.

Gezondheid

Simon van Mourik (Achterweg ) werd plotseling onwel en moest daarom
een nachtje in het ziekenhuis in Nieuwegein verblijven. De
onderzoeken geven tot nu toe geen oorzaak aan, en de hoop is dat het
eenmalig is geweest. Wat een schrik, maar we zijn nu met zijn familie
God dankbaar dat Simon in gezondheid naar de nieuwe school kan
gaan.



Verlies

Op 8 juli overleed Areke van Maaren-Murraij op de leeftijd van 78 jaar.
Afgelopen jaar verhuisde ze samen met haar man Hans na vele jaren
van de Nieuwe Steeg naar woon- en zorgcentrum Avondlicht. Ze had
steeds minder krachten door de ziekte van Parkinson. Nu werd verder
lijiden haar bespaard, maar natuurlijk is er voor Hans en de kinderen het
verdriet om haar gemis. In dankbaarheid werd, ook tijdens de
afscheidsdienst, teruggekeken op het leven dat ze heeft ontvangen. In
de dienst moest ‘gewoon het Evangelie’ gebracht worden, zo gaf ze
eens aan. We vonden het onder meer in het lied waar ze veel naar
luisterde ‘Amazing grace’. Genade van God, oneindig groot. De lezing
uit Matthets 6 sprak over de zorg van de Hemelse Vader voor ons. Kijk
naar de vogels, de lelies en het gras, hoeveel meer zal God niet voor
ons blijven zorgen? We wensen haar man Hans (Sluimerskamp ), de
kinderen, familie en verdere nabestaanden de troostvolle zorg van God
toe.

Na jaren van afnemende gezondheid overleed op 12 juli Henk van der
Meijden in de leeftijd van 87 jaar. Een rijk leven met Dies, 64 jaar
samen, het gezin en in de dorpsgemeenschap en o.a. ontzag voor de
schepping, werd hem gegeven. Daarin was het leven zo goed geweest,
spraken Henk en Dies uit. Op de rouwkaart staat ‘er is een tijd van
komen, er is een tijd van gaan’. En ook al was het goed zo, het voelt
niet altijd goed wanneer iemand gemist moet worden. In de
uitvaartplechtigheid stonden we stil bij Prediker 3: Alles heeft zijn tijd.
De uitnodiging is er voor ons om in alle tijden ons over te geven aan
God. Dat zijn vrouw Dies (Geerstraat ), kinderen en verdere familie en
allen om hen heen zich in alle tijden gedragen mogen weten door de
goede God.

Cornelis — Kees — Vos overleed op 13 juli in de leeftijld van 89 jaar.
Sinds ruim 2 jaar was hij weduwnaar van Nel Vos-van der Grijn.
Rondom haar overlijden kwam hij te wonen in woon- en zorgcentrum
Avondlicht. Hij verlangde er in het laatst naar om het aardse leven te
verruilen voor het eeuwige leven. ‘De Heer is mijn Herder’ staat op de
rouwkaart. Wat een rijkdom dat hij daar zeker van mocht zijn. Er mag
teruggekeken worden op een betekenisvol leven met familie en o.a.
vliegtuigen en ooievaars. In de afscheidsdienst hoorden we over de
vleugels van de Heere God waar we onder mogen schuilen en die ons
willen dragen. We wensen de kinderen, familie en andere
nabestaanden deze troostende ontferming toe. Het
correspondentieadres voor de familie is Wilgenlaan .



We denken aan allen die in de afgelopen weken op hun levensweg
geconfronteerd werden met verlies van een geliefde, ernstige ziekte of
zwaar lijden. Dat we weten van de nabijheid van de Heere.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor alle blijken van meeleven
in de jaren dat Mieke ziek is geweest en in de periode na haar
overlijden.

Het gemis is groot, maar in vertrouwen op onze God moeten we onze
weg door het leven vervolgen.

Peter van de Minkelis
Eline en Rob, Jos en Suzan, Tiemen

Dankbetuiging Il

Wij zijn dankbaar voor:

- de mooie kamer op de Perengaarde in Herwijnen waar onze pap ruim 2 jaar
heeft gewoond

- de goede verzorging daar

- de mensen die langs zijn blijven komen bij pap

- de aandacht d.m.v. een kaart

- de aanwezigheid van dominee Roseboom

- de fijne begeleiding van Uitvaartverzorging Rivierenland

- de mensen die ons hebben gecondoleerd op wat voor manier dan ook
- de prachtige herdenkingsdienst

- onze lieve pap, schoonvader, trotse opa en overgrootopa

Cornelis Vos
Kees

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Herwijnen, augustus 2024



UIT DE GEMEENTE

B1J DE DIENSTEN

Heilig Avondmaal

Nog even en een gewone dienst wordt bijzonder, nu we terug kunnen
kilken op hele bijzondere diensten met de afsluiting VBSW/ opening
schooljaar en de bevestiging en uitzending van Herman en Anneloes
Meijer. En komende zondag dan ook nog weer de Maaltijd van de
Heere. Een wonder dat Christus samen met ons mensen wil eten. We
staan opnieuw stil bij een gedeelte uit Handelingen. We zijn met Paulus
in Troas, waar in de gemeente ook het brood wordt gebroken.

Start winterseizoen en (her)bevestiging ambtsdragers

Op 21 september openen we het winterwerk met mooie activiteiten. Op
22 september staan we er in de dienst bij stil. Het HGJB-jaarthema is
‘Dat je groeien mag...”. De bekende gelijkenis van de wijnstok en de
ranken uit Johannes 15 staat centraal.

In deze dienst is er ook tevens afscheid en (her)bevestiging van ambts-
dragers. Ton Hobo en Gijs de Joode nemen afscheid van de
kerkenraad. Arno van der Meijden wordt herbevestigd als ouderling;
Rudi van Zante en Arjo Hobo zullen worden bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester en Wilco Slingerland wordt bevestigd als diaken.
We vragen God om groei en kracht voor de kerkenraad en voor de hele
gemeente en kijken ernaar uit om God in deze dienst en in het
winterseizoen te eren.

Generatie Y-gespreksgroep (20-40 jaar)

Wat gaat de zomertijd weer snel. Het lijkt nog maar kort geleden dat we
elkaar hebben gezien. Op 24 september is iedereen in deze
leeftijdsgroep weer van harte welkom bij de Generatie Y-
gespreksgroep. We spreken ongedwongen met elkaar over God,
geloof, kerk en leven. We hopen elkaar om 20:00 in het Kerkelijk
Centrum te treffen. Er is geen voorbereiding nodig voor deze eerste
keer van het seizoen.

Mocht je tevens geinteresseerd zijn in Belijdeniscatechese, lees dan
hieronder vooral verder!

Belijdeniscatechese

Wanneer je dit jaar belijdeniscatechese wil volgen, is het mogelijk om
aan te sluiten bij de Generatie Y-gespreksgroep. Daar spreken we met
elkaar over God, geloof, kerk en leven. Later in het seizoen is het




mogelijk om aansluitend aan Generatie Y een aantal specifieke
avonden te volgen met het oog op het afleggen van geloofsbelijdenis.
Zodoende eerst van harte welkom op 24 september om 20:00!

Catechese: Follow Me (12-16)

Het nieuwe catecheseseizoen begint op woensdag 25 september om
19:00u. Een aantal nieuwe tieners zijn voor het eerst van harte welkom,
anderen hopen we weer opnieuw te mogen begroeten. We beginnen
weer met één groep, wanneer we na de introductie in verschillende
groepjes uit elkaar gaan. Het is nog niet bekend of het dit jaar weer
eens mogelijk is met 16+-jongeren een aparte groep te beginnen.

Bijbelgesprekskring
Alvast voor de agenda: de eerste bijeenkomst is op D.V.
dinsdagmorgen 1 oktober.

Jeugdclubs
De jeugdclub is een gezellig avondje uit voor de jeugd. We beginnen

met een Bijbelse opening en daarna is er tijd voor een leuke activiteit.
De jeugdclubs van de beide kerken werken sinds een jaar samen, dat
betekent dat de jeugd om en om naar de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Kerk gaat.

Die startavonden staan al gepland, namelijk op:
- Groep 4-5-6 dinsdagavond 24 september
- Groep 7-8 en voortgezet onderwijs: vrijdagavond 27 september

Vrienden en vriendinnen zijn ook van harte welkom! We gaan er met
elkaar een gezellig seizoen van maken!
Wil je meedoen, geef je (zoon/dochter) dan op bij Jacco Ruitenburg
(06-45823842), dan krijg je een persoonlijke uitnodiging met meer
informatie.

Groetjes van de gezamenlijke clubleiding

Wees welkom: Vrijwilligers KringloopKas gezocht

De KringloopKas (Achterweg 59) draait alweer vier jaar. We zijn blij
met alle positieve reacties over de inrichting van de winkel en over het
aanbod van spullen die een tweede kans krijgen.

Om alles in goede banen te leiden, kunnen we vooral op
woensdagmiddag nog enkele vrijwilligers gebruiken. Dat hoeft niet elke
week, in overleg wordt afgestemd wat u of jou het best past.




Hebt u belangstelling voor een zinvolle en bovendien gezellige invulling
van de woensdagmiddag, neem dan gerust vrijblijvend contact op met
Marcel de Joode, Meerenburg 8.

Hij is bereikbaar via een briefje in de bus; mobiel: 06-12968877; email:
mdejoode@solcon.nl; of info@kringloopkas.nl

Afscheid

Onlangs liet mevrouw Artje van Ooijen - de Kuijper weten dat zij per
september stopt met het bespelen van het orgel tijdens de diensten in
Woon- en Zorgcentrum Avondlicht. Ruim 11 jaar heeft zij maandelijks
deze diensten begeleid. Ook de diensten op de zondagen, waarin de
bediening van het Heilig Avondmaal met de bewoners werd gevierd. Zij
deed dat bij de diensten die werden verzorgd door zowel de
Gereformeerde Kerk als de Hervormde Gemeente van Herwijnen.
Onder het genot van een kopje koffie en thee hebben we Artje namens
de beide kerken hartelijk bedankt. We hebben haar een boeket
bloemen en een paar presentjes aangeboden als blijk van waardering.
We zijn dankbaar dat zij al die jaren de begeleiding van de diensten
heeft willen doen.

We wensen haar nog goede jaren en vooral Gods Zegen toe.

Namens de beide kerken van Herwijnen
Heleen van Eck en Dirk van Arkel

Schilderwerk pastorie

Wellicht hebt u al gezien dat de pastorie de afgelopen week een
schilderbeurt heeft gehad. We kunnen er wat dat betreft weer enkele
jaren tegenaan. Ook de ramen met dubbel glas die vorig zijn geplaatst,
zitten nu goed in de verf.

Solidariteitskas

Alle leden van 18 jaar en ouder die zijn gedoopt of belijdenis hebben
gedaan, ontvingen een aantal weken geleden (ongeveer gelijk met het
vorige kerkblad) een enveloppe met brief over de Solidariteitskas.

Hen wordt gevraagd 10 euro over te maken. De helft gaat naar de
Solidariteitskas van de PKN. We mochten hier zelf ook enkele keren
een beroep op doen, de laatste keer bij de renovatie van het dak van
de kerk. De andere 5 euro zijn voor de eigen gemeente en wordt onder
meer gebruikt voor de verplichte afdrachten aan de PKN. Mocht u het
tientje nog niet hebben overgemaakt, dat kan via internetbankieren,
mobiel bankieren of via het overschrijvingsformulier van uw bank. De
QR-code scannen in uw bank-app kan ook.



about:blank

NL67 RABO 0324 1366 68
t.n.v. CvK Herv. Gem. Herwijnen
0.v.v. Solidariteitskas 2024

Verkiezing ambtsdragers

Nog niet vermeld in het kerkblad, maar Wilco Slingerland
(Wadensteinsesteeg) heeft enkele weken geleden zijn benoeming tot
diaken aanvaard. Johan Blom (Mert) heeft bedankt voor de benoeming
tot diaken. We bidden het beiden rust toe op hun besluit.

Er is nu nog één vacature diaken. De kerkenraad beraadt zich op de
invulling daarvan. Gelukkig heeft diaken Arjan Boote (Arkel) laten weten
nog even (maximaal een halfjaar) te willen aanblijven totdat een
opvolger is gevonden. Maar dat is tot uiterlijk eind dit jaar.

In de ochtenddienst van 22 september hopen we de nieuwe
ambtsdragers te bevestigen. Naast Wilco Slingerland (diaken) wordt
Arjo Hobo (Gellicum) bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Rudi van
Zante (Zworrelstraat) is nu diaken, maar wordt bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester. Arno van der Meijden (Nieuwe Steeg) wordt
herbevestigd als ouderling.

In de dienst nemen we afscheid van de kerkrentmeesters Ton Hobo
(Achterweg) en Gijs de Joode (Parallelweg).

We willen u vragen het kerkenraadswerk op te dragen in uw gebed.

Online draaiavond in en vanuit het dorpshuis; 66k live te volgen!
Vrijdag 8 november houden we ons, inmiddels alom bekende, online
Rad van Avontuur. De uitzending is net als vorig jaar vanuit dorpshuis
de Poort. Aanvang 19.00 uur. U kunt de draaiavond weer vanuit thuis
volgen, via het YouTube-kanaal van de kerk. De link vindt u te zijner tijd
op de website www.hervormdherwijnen.nl

De verkoop van de loten a € 50,- is gestart. Er zijn twee serie van 120
loten, in de kleuren groen en oranje. Wie een of meerdere loten wil, kan
contact opnemen met Dyke de Joode: (dykedejoode@gmail.com of 06
— 33752315 (ook WhatsApp).

LET OP:

Net als vorig jaar kunt u live in het dorpshuis zelf aanwezig zijn om het
draaien in de grote zaal van het dorpshuis te volgen. In de pauzes
draaien we, net als vorig jaar, met de aanwezigen in de zaal enkele
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ronden met de kleine lootjes. Die lootjes kunt u ter plekke in de zaal
kopen.

Ook na afloop van de online draai-avond, draaien we een aantal rondes
met de kleine lootjes. Uiteraard met mooie prijzen.

ledereen die naar het dorpshuis komt, krijgt gratis een kop koffie met
cake. Wie een lot (van € 50,-) voor de online draai-avond heeft én naar
het dorpshuis komt, krijgt ook een bon voor een gratis consumptie en
doet mee met een extra verloting aan het einde van de avond;
voorwaarde voor het laatste is wel dat u bij die trekking aanwezig bent.

DUS:

Vrijdagavond 8 november, 19.00 uur: online draai-avond;

Te volgen via YouTube-kanaal kerk;

En live te volgen in dorpshuis de Poort;

Verkoop loten is gestart;

In de pauzes van de online draaivond en na afloop: Rad van Avontuur
met kleine lootjes.

Wie vragen heeft over deze actie:

Dyke de Joode (dykedejoode@gmail.com of 06 — 33752315 (ook
WhatsApp).

Lotenverkoop grote verloting

Er zijn nog enkele lootjes a €1,- te koop voor de grote verloting,
waarvan de trekking is op zaterdag 21 september. De trekking wordt
niet online uitgezonden, prijswinnaars worden geinformeerd. Te winnen
is een aantal mooie geldprijzen.

Wie nog lootjes wil, kan dat aangeven bij Amanda de Bruin
(amandadebruin@upcmail.nl, WhatsApp 06 - 55323121).

Oud papier verzamelen in bananendozen

Op het terrein van de Kringloopkas een grote ijzeren container, waar
papier en karton ingeleverd kan worden.

Wie voor dat doel thuis papier apart wil houden en het handig vindt
daarvoor dozen te gebruiken, kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57)
bananendozen ophalen. De openingsuren zijn woensdagmiddag en
zaterdagochtend. Als de dozen vol zijn, kunnen ze worden ingeleverd
bij de kas, in ruil voor nieuwe dozen.

Dank alvast voor uw medewerking.

10
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VERANTWOORDING

Collecten

7 juli

14 juli

21 juli

28 juli

4 aug.

11 aug.

18 aug.

25 aug.

Giften

1® collecte €
2% collecte €
Uitg.collecte €

1° collecte €
28 collecte €
Uitg.collecte €

1¢ collecte €
28 collecte €
Uitg.collecte €

1® collecte €
28 collecte €
Uitg.collecte €

1® collecte €
2¢ collecte €
Uitg.collecte €

1¢ collecte €
2¢ collecte €
Uitg.collecte €

1¢ collecte €
28 collecte €
Uitg.collecte €

Ochtendcoll. €
1° collecte €
2¢ collecte €
Uitg.collecte €

145,35
121,65
123,85

167,60
133,20
131,60

169,95
89,40
94,35

103,10
85,10
119,20

102,70
88,30
103,10

91,90
76,90
79,10

104,50
100,00
92,00

1.180,05
57,00
35,20
31,60

Plaatselijk jeugdwerk
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Voedselbank Leerdam
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Spaanse evang zending
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Bloemengroet
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

Leger des Heils Gor.
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

VBSW

De Herberg
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

In juli-augustus is voor de collecten diaconie ontvangen € 106,00.
Via Bank kerkmeesters ontvingen wij een gift van € 50,00;

Ds Roseboom ontving € 10,00, €20,00, €50,00, €10,00 & €50,00;
Ouderling D. de Joode ontving €10,00;
Joja van Horssen ontving € 20,00, €10,00 & €10,00 voor het kerkblad;



In de kringloopkas ontvingen we 2x € 30,00 voor diverse collecten 21
Juli & 18 Augustus;

Wijk codrdinator Heiltje van Santen ontving tijdens bezoekwerk € 20,00;
Ouderling Arno v/d Meijden ontving € 20,00 voor het kerkblad;

Diaken Arjan Boote ontving Eur 50,- voor de kerkradio.

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Doel avondmaalscollecte 15 september

Het doel van de avondmaalcollecte is voor stichting Het Passion. Op
Het Passion kunnen dak- en thuisloze en verslaafde medemensen tot
rust komen. Het verblijf van gasten wordt ondersteund door vrijwilligers
en professionele begeleiding.

De locatie biedt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Waar
mensen elkaar leren kennen/begrijpen om zo de weg te ontdekken naar
herstel in het leven.

Mensen knappen op, herstellen en krijgen moed om verder te gaan.
Kijk voor verder informatie op www.hetpassion.nl.

Van harte bij u/jullie aanbevolen, ook in gebed.
Diaconie

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam Leeftijd Adres
13-09 dhr A. Brillenburg Wurth 91 Sluimerskamp 18

Bloemengroet
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar :

e Dhr. en mevr. Van Tuijl (Waaldijk) vanwege 25-jarig
huwelijksjubileum

e Mevr. W. de Bruijn (Haaften)

e Dhr. T. de Wit (Haaften)

e Dhr. en mevr. Potters (Seringenhof) vanwege 40-jarig
huwelijksjubileum

e Dhr. en mevr. Van de Broek (Laarweg) vanwege 25-jarig
huwelijksjubileum

e Dhr. F.van Os (Haaften)
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e Familie Blom (Peersteeg) vanwege geboorte
e Mevrouw Van der Meijden (Geerstraat).
e Dhr. en mevr. Blom (Achterweg) 50-jarig huwelijksjubileum

Activiteiten

Start Flyer
De startflyer met de individuele en gezamenlijke activiteiten van de

gereformeerde kerk en de hervormde gemeente wordt deze week huis
aan huis verspreid. Als u een NEE-NEE sticker op de brievenbus heeft
geplakt zult u deze niet ontvangen. Niet ontvangen of meer exemplaren
nodig?

Ul/jij kunt een exemplaar meenemen uit de kerk of deze afhalen bij Alex
Ruitenburg, Kolstraat 32.

Opening winterwerk

Beste gemeente, Op zaterdag 21 september luiden we samen het
nieuwe kerkelijke seizoen in, en we nodigen jullie van harte uit om dit
met ons te vieren! Kom gezellig langs voor een middag vol plezier en
competitie met het spel Party & Co. De inloop start om 14.30 uur, waar
we je verwelkomen met koffie en thee. Om 15.30 uur gaan we van start
met de spelletjes. Locatie is het kerkelijk centrum en de kerktuin. Voor
de kinderen tot +- 10 jaar hebben we een speciaal buitenprogramma
vol leuke activiteiten, de oudere kinderen kunnen meespelen met de
volwassenen.

Vanaf 17.30 uur sluiten we de dag af met een smakelijke barbecue. Wil
je meedoen aan de barbecue? Geef je dan op via
winterwerk@hervormdherwijnen.nl of deponeer onderstaand strookje in
de box in het voorportaal van de kerk.

We hopen jullie allemaal te zien!

Hartelijke groet, de feestcommissie.

Opgavestrookje Barbecue — Start winterwerk

Naam:

Aantal personen:

13



Toerustingsavond: woensdag 2 oktober 2024
Wat?

Toerustingsavond kerken
Herwijnen

Waar?
Gereformeerde kerk
Herwijnen

Met wie?
Els van Dijk
(auteur, spreker en
columnist)

Op 2 oktober om 20u in de Gereformeerde Kerk is er een toerustings-
avond die namens beide kerken wordt georganiseerd.
Inloop vanaf 19.30u. Spreker is Els van Dijk.

Els houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkelingen in onze cultuur en
maatschappij. Zij is auteur van diverse boeken, spreker en columnist en
was 22 jaar directeur van de Evangelische Hogeschool.

Els zal een analyse geven van de tijd waarin wij leven en het alternatief
van het evangelie laten zien.

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Dinsdag 24 september 20:00u GeneratieY + belijdeniscatechese
Woensdag 25 september 19:00u Follow Me

Dinsdag 1 oktober 10:00u Bijbelgesprekskring

Woensdag 2 oktober 20:00u Toerustingsavond (in GK)

Vrijdag 8 november 19:00u (online) draaiavond
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VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
D.V. maandag 23 september 2024 v66r 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:

e- mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl /

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

14 okt. voor 3 weken
4 nov. voor 3 weken
25 nov. voor 3 weken
16 dec. voor 3 weken
6 jan. 2025 voor 3 weken
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Kom op adem in de Herberg

In de bosrijke omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan bij je
plek in je familie of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg te Oosterbeek. In november 2024 vinden de volgende twee Kom-op-adem
arrangementen plaats:

Van 20-22 november: Leven met verlies — voor wie een dierbare moet missen door
overlijden

Van 25-27 november: Mijn familie en ik — voor als de relatie in of met je familie een
last is voor je

Met een kleine groep ervaringsgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is
een luisterend oor voor je verhaal. Bij een open Bijbel samen in gesprek zijn, geeft
herkenning en erkenning. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd.
Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten
van de prachtige omgeving van de Herberg. Je hebt een eigen kamer.

Er zijn nog {(enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail
naar komopadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden kan tot en met 4 november 2024

Aafke (deelnemer voorjaar 2024): “Twijfel je of de Herberg een goede plek voor je is?
Realiseer je dat iedereen die zich aanmeldt vooraf dezelfde vragen heeft. Waar kom ik
terecht? Wie zijn er nog meer? Doordat iedereen zo denkt, ben je toch snel ingeburgerd.
Doe het om een deel van je verdriet te herbergen. Niet dat je verdriet helemaal weg is. De
stapel is minder geworden. Je hebt je verdriet en zorgen gedeeld met iemand. En hopelijk
ook achtergelaten bij lemand.’

Deze Kom-op-adem-weken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 weken
en een individuele midweekretraite.
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KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 — 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te
verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
+ Een gift tijdens de collecte in de kerk.

¢ Thuis sparen of meegeven aan iemand.

+ Een bedrag overmaken via de bank.

+ een gift overmaken via de KerkApp kan o0ok;
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent
per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

PASTORAAT EN Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57
PREDIKING

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43
KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34
WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)

Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70 /€ 1,00
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